
Dag 1, dinsdag 14 mei 

Yes, we zijn op kamp!  
Om half 12 zijn we aangekomen bij het kamphuis ‘De Houtduif’. De kinderen hebben bij aankomst 

hun eigen bed opgemaakt (Waar de één wat handiger in was dan de ander.. “Juf, doe jij dit niet voor 

mij?”) en hun tas uitgepakt.  
Een van de eerste vragen die gesteld werden na aankomst waren; “Juf, wat gaan we eigenlijk 

allemaal doen deze vakantie?” En: “Is er hier wel airco aanwezig?” En: “Moeten we de hele week 

ons kampshirt aan?”... Genieten! 
 
Na het inrichten van de kamers (“Wij gaan voor de schoonste!”) en het verkennen van de omgeving, 

was het tijd voor de estafette. Waar je normaal graag de snelste wil zijn, was dat hier niet in het 

voordeel. De groep die namelijk als eerste finishte, had de eerste corveedienst. Dit was wel even een 

tegenvaller.  

In de middag hebben we 2 spellen gespeeld: ‘Levend Stratego’ en ‘Spons/water/vuur’. De vlag werd 

meerdere keren goed verstopt en er moest af en toe goed nagedacht worden wie nou van wie kon 

winnen.. Wint water nou van vuur of niet?? 

We hebben een heerlijk driegangenmenu gegeten en als afsluiter kwam Pieter Post langs. 

Na het eten heeft de corvee groep geholpen met afwassen en afdrogen. Het was een feestje! Van 

Links...naar Rechts...geef dat bestek maar door!  

Na het eten speelden we het ‘Zweeds Ren Spel’ en ‘Levend kwartet’. Wat een energie hadden we 

nog! Bij het Zweeds Ren Spel waren ze mé-ga fanatiek!  
Tegen de tijd dat het begon te schemeren, zijn we het bos weer ingedoken voor ‘Levend Cluedo’. 

Juffen en meesters met en zonder masker. “Ooooo, maar jij bent helemaal niet eng!” Voor 

sommigen toch wel spannend zo in het donkere bos, maar toch ook wel erg leuk.  

De tanden werden goed gepoetst, er werden nog wat wimpers gekruld...en de meesten kozen 

ervoor om in de douche rij te staan.  
Op dit moment liggen alle kinderen net op bed, na een spannende, inspannende en gezellige eerste 

kampdag. Ze slapen nog niet, want het is toch wel spannend zo met z’n allen op de kamer (per klas is 

er een meisjes- en jongenskamer). Er wordt nog wat gegiecheld en gekletst en dat hoort er bij       . 

 


